
Maar er is hoop 
 

 
 

We duiken vandaag direct in het woord van God.  

_> Eerst lees ik de tekst in zijn geheel, daarna ga ik er in stukjes dieper op in 

Romeinen 8: 14-26 NBV21 
14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 

15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt 

de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan 

met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 

17 En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God,  

samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in 

Gods luister. 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 

staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping 

ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want 

de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 

daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal 

worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 

luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog 

altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als 

voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van 

de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk 

bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we 

hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 

25 Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan 

volharden. 26 En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers 

niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor 

ons met woordloze zuchten. 

 

Wat valt je op in deze tekst? / Wat vind je mooi? / Voel je ergens spanning? 

 

De titel van mijn preek is: “Maar er is hoop”. Prachtige woorden uit de brief van 

Paulus (vs20). Maar die woorden kunnen een worsteling veroorzaken in je ziel. 

Want hoeveel hoop zie je als je om in je heen kijkt? Als je naar de tv kijkt, radio 

luistert of een podcast luistert? We worden overladen met leed, onrust, wanhoop? 

 

Is het ok om nu over hoop na te denken terwijl de situatie in de wereld nu het 

tegenovergestelde lijkt te zijn? Steek je je neus dan niet in het zand ? 

 

Ik begrijp die gedachtegang. Ik heb er zelf ook mee geworsteld. 

En toch mogen we de boodschap vandaag ontvangen.  

 

Hoop is namelijk niet het ontkennen / negeren van het lijden.  

De hoop waar het vandaag over gaat heeft te maken met onze houding en waar we 

ons op mogen focussen. 



Maar er is hoop 
 

 
 

In deze preek wil ik aan de hand van het gedeelte dat we net gelezen hebben 

antwoord geven op 2 vragen: 

 

1. Voor wie is er hoop en waar is dat op gebaseerd? 

2. Wat  voor houding mogen wij in het hier en nu als gelovigen aannemen in een 

wereld die piept en kraakt? (Wat zegt de Bijbel hierover?) 

 

Het is belangrijk dat we begrijpen dat de tekst waar we uit lezen rond het jaar 58 

geschreven is. Het is mijn rol om de tekst die Paulus geschreven heeft te zien als het 

ware door de bril van Paulus te lezen. Daarna moeten we de situatie van toen 

vergelijken met nu en kijken wat we er vandaag van kunnen leren. 

 

Waar dacht Paulus aan toen hij de volgende woorden schreef? 

 

Romeinen 8: 18 NBV21 

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de 

luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard 

 

Paulus had recht van spreken toen hij het had over het lijden van deze tijd. Dat lezen 

we bijvoorbeeld in: 

 

2 Kor. 11-24- 28 NBV21 

Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben 

driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb 

driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven.  

Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en  

vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van 

schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en 

dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En los van wat ik nog meer 

zou kunnen noemen is er de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor 

de gemeenten. 

 

 

En toch schreef hij dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister 

die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Zijn focus was dus zowel op het 

heden en op de toekomst gericht.  

Hij erkende dat er lijden was, maar er is ook hoop! 

 

Voor wie is die hoop er: 

 

1. Er is hoop voor de gehele mensheid 

Ik sta hier nu maar heel kort bij stil. Er is hoop voor de gehele mensheid, omdat 

iedereen een kind van God kan worden.  

In de Bijbel wordt het wedergeboorte genoemd. Heb je de keuze al gemaakt om 

Jezus te volgen, heb je het offer van Jezus voor je zonden geaccepteerd?  



Maar er is hoop 
 

 
 

 

Romeinen 8: 14-16 NBV21 

14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 

15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt 

de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan 

met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 

 

Als je deze keuze nog niet gemaakt heb, dan is vandaag een goede dag om dat te 

doen 😊 Het is echt geweldig om te weten dat God je Papa is en dat er geen 

veroordeling meer is voor wie in Christus zijn (vs1) 

 

2. Er is hoop voor de kinderen van God 

_> NU en Toekomst zijn belangrijke punten in de tekst (soms schakelen) 

 

(Paulus schrijft aan gelovigen in Rome) 

NU al kinderen van God 

 _> we worden geleid door de Geest van God 

 _> De Geest ontvangen om Papa (Abba Vader) te noemen -> intimiteit 

 _> We weten zeker dat we Gods kinderen zijn, omdat de Geest het ons verzekert 

 

* Kinderen van God zijn beelddragers van God. We gaan meer en meer op Hem 

lijken. Zijn hart, Zijn karakter, Zijn liefde voor de schepping laten zien. Ook nu al 

 

En omdat we NU al kinderen van God zijn, heeft dat betekenis voor de toekomst  

Romeinen 8: 17 NBV21 

17 En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God,  

samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in 

Gods luister. 

 

We zijn erfgenamen van God. Hij zal ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

geven. Wij mogen die nieuwe aarde gaan verzorgen. De talenten en gaven die we nu 

al hebben mogen we straks ook inzetten. 

Als je stil staat bij de betekenis van deze woorden (we zullen delen in zijn luister / 

heerlijkheid), dan ontstaat er hoop voor de toekomst.  

 

Oefening (ga eens staan en raak je tenen aan, hoe gaat dat?) 
Er is hoop voor je lichaam 

ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf 

in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van 

ons sterfelijk bestaan. 



Maar er is hoop 
 

 
 

We zullen op een dag een vernieuwd lichaam krijgen, een opstandingslichaam.  

Er zal geen ziekte, geen pijn zijn in dat lichaam en het gaat niet dood.  

Ik kijk daar naar uit😊 

Hoe weten we NU dat dat straks zal gebeuren? Waar is deze hoop op gebaseerd? 

 

HET NU HEEFT IMPACT OP DE TOEKOMST 

1.  We zijn NU AL erfgenamen van God, samen met Christus. 

2. We zullen opstaan uit de dood (en verlost worden van ons aardse lichaam) 

Zie ook: 

 

Romeinen 8: 11 NBV21 

11 Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal 

Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken  

door zijn Geest, die in u woont. 

 

3. Er is hoop voor de schepping 

 

 

Romeinen 8: 18-20 NBV21 

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de 

luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er 

reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want de 

schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 

daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal 

worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 

luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog 

altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 

 

Er komt een dag dat de schepping volledig tot z’n doel zal komen, dat er geen 

beperkingen meer zullen zijn om volledig te bloeien. 

Er zal geen crisis meer zijn, maar harmonie. De dieren zullen in vrede met elkaar 

leven.  

 

De schepping en de kinderen van God zijn al sinds het begin van de schepping met 

elkaar verbonden. Adam en Eva mochten voor de schepping zorgen.  

Door de zondeval is er dood in verderf in de wereld gekomen, dus ook bij de kosmos. 

 

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar 

wordt.  

 

Onze hoop heeft een naam 
De boodschap van de gemeente in de eerste eeuw draaide om het feit dat Jezus uit 

de dood was opgestaan en naar de hemel was opgevaren. Op een dag zal Hij terug 

komen.  



Maar er is hoop 
 

 
 

 

Hoop heeft een naam en zijn naam is Jezus! 
 
De hele schepping kijkt uit naar Zijn terugkomst. Hij zal verlossen, Hij zal herstellen, 

Hij zal zorgen voor de bloei. Hij zal komen.  

 

Wat voor houding mogen wij in het hier en nu als gelovigen aannemen in een 

wereld die piept en kraakt? 

 

Op basis van wat we vandaag gelezen hebben is de houding die wij in het hier en nu 

mogen aannemen: 

 

* Een standvastig houding  

We staan NU in onze identiteit in Christus en op de beloften die God heeft gedaan.    

 

Houd vol, ga door; er ligt een prachtige toekomst voor ons in het vooruitzicht. 

Denk aan de vrouw die ondanks haar barensweeën doorzet, omdat ze weet dat er 

een baby komt. Zo ziet de schepping uit naar de dag dat Jezus terug zal komen. 

 

De barensweeën worden heviger en frequenter, maar dat is ook een teken dat het 

niet lang meer gaat duren. 

 

* Laat het hart van de Vader voor de schepping zien 

God schiep de hemel en aarde uit liefde. Als beelddragers van God, doen wij dat 

ook. Wij steken ons hoofd niet in het zand. Wij lijden mee in deze moeilijke tijd. 

  

* Een houding van gebed; 

Als kerk van God (lichaam van Christus op aarde) vertroosting en hoop bieden op die 

plaatsen waar pijn en lijden is. 

 

*  Een afhankelijke houding van de Heilige Geest;  

Hij vertroost ons NU en wijst ons op Jezus en op onze liefdevolle Abba Vader 

 

Gebed 

 

Amen!  


